
Gombitelli – Torcigliano (en weer terug)  
 
Totaal zo’n 1.40u. Mooi bospad, magisch bruggetje onderweg en bron in 

Torcigliano. Heen loopt redelijk makkelijk, vooral heuvelafwaarts, terug moet je 

wel wat klimmen.  
 

Loop vanaf Cerù naar het dorp en loop naar boven over de hoofdstraat. Je passeert het 

gele huis. Bij de Via Dei Santi sla je linksaf en loopt naar boven. Je passeert het bordje 

Don Emilio Maggine en de kerk aan je rechterhand. Je loopt Via Dei Santi helemaal uit. Er 

staan vage witgele markeringen. Bij huisnummer 190 buigt de weg naar links en gaat 

steil omhoog.  

 

Je volgt dit pad en komt uit bij een asfaltweg. Aan de overkant hangt aan de paal een 

bord Torcigliano Passo del Lucese. Naast het kleine elektriciteitshuisje loop je over het 

pad naar beneden. Je passeert vrijwel direct een beetje overgroeide hut met geelwit 

markering. 

 

Het mooie soms wat stenige bospad slingert naar beneden. Je passeert al snel nog een 

hut. Even daarna, ga je op een T splitsing naar rechts. Kort na de splitsing staat er weer 

een geelwitmarkering op een boomstronk. 

 

Je passeert een vervallen picknicktafel overgroeid met mos. Beneden links van je ligt een 

soort kloof of vallei. Je loopt nog steeds over het mooie bospad dat geleidelijk steeds 

verder naar beneden loopt. Op een gegeven moment zie je aan de overkant van de vallei 

de begraafplaats van Torcigliano liggen. 

 

Je loopt door tot het eind van dit dal, langs de bergrug, steeds verder naar beneden.  

 

Je komt uit op een betoverend plekje bij een stenen brug. Je bent bijna op het laagste 

punt van het pad. Je steekt de brug over en even later nog een beekje (of beekbedding). 

Je passeert een met mos overgroeide stenen muur en een vervallen huis waarin twee 

boompjes groeien.  

 

Het bospad gaat geleidelijk omhoog, je loopt nu aan de andere kant van de vallei. Je 

passeert nog een beekje/bedding en verderop en oude stenen drinkbak.  

 

Na ongeveer 40 minuten vanaf de asfaltweg, loop je langs een oude terrasmuur met 

daarboven een olijfgaard. Houd hier rechts aan en volg het pad omhoog naar de 

olijfbomen. Je komt uit op een asfaltweg met een monument.  

 

Ga hier naar rechts, omhoog als je het dorp wilt bekijken. 

Of keer om als je direct terug wilt lopen.  

 

Als je de weg naar het dorp volgt, kom je uit bij de kerk. Hier loop je rechtdoor over de 

Via de Redolo. Als je wilt, kun nog verder omhoog het dorp in. Ons pad loopt langs de 

bron. Je hoort het water waarschijnlijk klateren. 

 

Passeer de bron en loop naar het einde van het straatje, hier is een trap naar beneden. 

Ga naar beneden en blijf langs de muur lopen, tot je links van je een steile trap naar 

beneden ziet. Voor je staat een bouwval met graffiti en aan de overzijde van de trap zie 

je een andere trap. Hier ga je naar beneden. 

 

Nb Als je hier rechtdoor blijft lopen Kom je ook op de asfaltweg.  

 

Na de trap volg je een smal betonnenpad naar beneden. Je komt uit op een asfaltweg en 

blijft rechtdoor lopen. Je loopt langs Trattoria Il matarello dat helaas meestal gesloten is. 



 

Je volgt de asfaltweg weer omhoog en komt weer uit bij het monument. Hier sla je 

rechtsaf het pad weer terug in. Opnieuw loop je langs de herkenningspunten (de 

waterbak, de beekjes, de brug etc). Aan het eind sla je, na de picknicktafel, linksaf bij de 

T-splitsing. Je bereikt de asfaltweg weer, en loopt over de Via Dei Santi terug naar het 

dorp en Cerü.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

   


