Rondje Migliano (359 m)
Ongeveer 1,5 uur, met verschillende afdalingen en klimmetjes.
Afwisselend erg mooie wandelpaden, onverharde weg en stukje asfaltweg.

Het pad start bij het kerkje van Gombitelli. Ga het paadje rechts van de kerk naar
beneden. Negeer een pad naar links en loop rechtdoor. Je passeert een olijfboomgaard
met een schuurtje van golfplaat. Je loopt verder naar beneden. Aan het eind van de
olijfboomgaard staat een klein kapelletje met een grote rode pijl naar links en wit-geel
markering. Daar ga je naar links.

Je volgt het slingerende pad naar beneden. Op een gegeven moment zie je voor je het
dorp Migliano op de heuvel liggen met een weg ernaartoe.

Je komt uit op een viersprong en volgt de rode pijl naar links. Je loopt langs een geel
huis richting Migliano over een half verharde weg. De weg wordt een asfaltweg. Je loopt
omhoog.

Na ongeveer 40 minuten lopen (gerekend vanaf starttijd), zie je voordat je helemaal
boven aan de asfaltweg bent, links de afslag naar Fibbiano. Bij deze kapel vervolg je
straks je weg over het linker pad.

Maar eerst loop je over de asfaltweg omhoog, en gaat bij de kruising naar rechts. Je
loopt over de weg naar het dorpje en slaat linksaf het dorpje in (een doodlopende weg
in). Over deze ‘hoofdstraat’ loop je naar het eind van het dorp, een poortje door met
daarachter een pad terug naar de asfaltweg. Je steekt de weg weer over en loopt terug
over Via della Polla naar Via Marginino.

Links van de kapel ga je omhoog het brede en stenige pad op. Je volgt het brede pad.
Zo'n twintig meter voor het einde van dit pad (daar staat een elektriciteitshuisje met een
hek), sla je rechtsaf naar een begroeid pad.

Bij een wat onduidelijke y-sprong links aanhouden, het smalle pad in (het brede pad naar
rechts loopt dood). Je klimt stevig omhoog (naar de weg, maar die zie je nog niet,
misschien hoor je wel een voorbijganger).

Je komt uit op een breed onverhard pad, je loopt naar links richting de paaltjes met een
ketting. Daarachter ligt de asfaltweg waar je linksaf slaat.

Je loopt over de asfaltweg tot je links een pad ziet met een oude rood- wit wegwijzer. Je
volgt het pad wat met gele stippen is aangegeven. Niet te veel dalen, min of meer de
rand van de boomgaard volgen. Je komt uit op de asfaltweg. Hier ga je rechtdoor, naar
beneden (linksaf is een privéweg, rechts gaat omhoog).

Je volgt de weg die naar Gombitelli leidt, en terug naar Ceru.




