
Rondwandeling naar Monte Calvario (527 meter) 
Ongeveer 40 minuten 

Met korte stevige klim (als je naar het kruis loopt op de top) 

 

Loop vanaf Cerù naar het dorp en loop naar boven over de hoofdstraat. Je passeert het 

gele huis. Bij de Via Dei Santi sla je linksaf en loopt naar boven. Je passeert het bordje 

Don Emilio Maggine en de kerk aan je rechterhand. Je loopt Via Dei Santi helemaal uit. Er 

staan vage witgele markeringen. Bij huisnummer 190 buigt de weg naar links en gaat 

steil omhoog.  

 

Je volgt dit pad en komt uit bij een asfaltweg. 

Hier heb je twee opties:  

1. de makkelijke optie: je volgt de asfaltweg naar terug naar Cerù. 

2. het pad naar het kruis. 

 

Het pad naar het kruis/Monte Calavrio  

Bij de asfaltweg ga scherp links omhoog, langs de balustrade. Er staat een bordje Monte 

Calvario. Je volgt dit steile pad. Je komt uit bij het kruis op de top, met prachtig uitzicht.  

 

Aan de andere kant van het kruis, loopt het pad verder. Dit staat nu aangegeven met 

duidelijke zichtbare rode stippen. Je loopt door het bos, de stippen wijzen de weg. 

Na ongeveer 5 minuten kom je uit bij een bosje bomen, daarachter zie je de daken van 

Gombitelli.  

 

De rode stippen zijn verdwenen. Loop parallel aan (of langs) het hekwerk, naar rechts 

over de helling met een boomgaard. Je passeert een kippenren. Bij het bordje met 

‘Attentiona ario soto posta exitra’ loopt een pad langs het hek naar beneden.  

Aan het eind loop je tussen twee muurtjes door. Je komt uit op een soort parkeerplaats 

bij een huis.  

 

Hier kun je rechtsaf slaan om direct naar Cerù te wandelen. 

Of je slaat linksaf, het dorp weer in. Dan loop je over de oude trappen verder. Ga bij de 

y-splitsing naar rechts. Onder het poortje door, de weg naar beneden volgen. 

 

 

 

  
 

 

 


